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Miep van het gym, maar andere jongens kusten haar
ook, dacht ik. Jaloers en zo schuchter. Discussies
met Adma over van alles, pientere meid. Kouwe tiijd,
warme mensen. En dan ineens op die maandagmorgen:
van dat nazi-tuig, landverraders zijn het, gore
fascisten in uniform voor de school. Waar gaat het
om? Weigerde Rutgers de vlag voor de verjaardag wvan
Fihrer Adolf Hitler uit te hangen? Het NSB—gajes
dringt met getrokken revolver de school binnen. De
roodharige staat erbij te gnuiven. Met wel dertig
jongens uit de hoogste klassen duwen we de
rotzakken de school uit. De school beeft van
verontwaardiging. De volgende dag, dinsdag 20
april, blijkt dat de ongehoorzame Rutgers is
gearresteerd. Twintig tot dertig leerlingen lopen
uit protest spontaan de school uit. Rutgers moet
vrij! In de loop van de middag komen ze pas weer
terug, machteloos, groot verdriet. Adma, Tineke en
ik hebben een stuk touw om onze nek geknoopt. We
zitten in de klas te trillen. Elema zegt: Doe die
stroppen toch maar af, jullie verspelen anders je
eindexamen. Maak het nou maar niet erger dan het al
is.



